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Relaties spiritueel bekeken
Van zachtmoedigheid naar grootmoedigheid

De betekenis van moeilijkheden in relaties

Zachtmoedig en grootmoedig je (familie)relaties in het leven tegemoet treden is bij
regelmaat een hele kunst in ieder mensenleven. Of het nu gaat om bloedverwanten,
partners, vriendschappen of buren, al deze relaties zijn essentieel op je leerweg in dit
leven. Er zijn een aantal psychologische wetmatigheden die je kunnen helpen er
makkelijker (zachtmoediger) en langduriger met moed (grootmoediger) mee om te gaan.
Dit artikel betreft een verkorte versie van de verdiepingsdag van 20 september 2018

over dit onderwerp.
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1. Inleiding

Zachtmoedigheid is het vrouwelijk oerprincipe in de mens. Het is het aanvoelend
vermogen om je zuiver af te stemmen op dat wat gaande is. Het is het vermogen om
compassie te ontwikkelen bij de belevingswereld en de gevoelsaard van de ander.
Grootmoedigheid houdt in, dat je op meerdere thema’s moed betoont vanuit een open
hartgesteldheid. Je verhoudt je volstrekt in verbinding tot dat waar je je moedig op
toont.
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De zaken in het leven komen niet allemaal spontaan leuk aangewaaid, laten we eerlijk
zijn. Er zijn vele zaken die ons hart doen beklemmen bij tijd en wijle. Hoe we ons hart
weer vrij en frank krijgen om zachtmoedig en grootmoedig te kunnen zijn, dat is een
weg te gaan. We worden allen daar behoorlijk in beproefd. Niets menselijks is ons daarin
vreemd. Dat is belangrijk te beseffen: het is gewoon de aard van de mens dat die het
niet allemaal meteen vloeiend en makkelijk onder de knie heeft. We worden elkaar
daarin ter hulpverlening aangeboden. Waar de een mee worstelt, daar heeft de ander
vaak al iets in opgelost. En, er zijn altijd weer nieuwe onderwerpen die we voor de kiezen
krijgen. Onze evolutie is aan groei gebonden, dus altijd weer een nieuwe lering voor de
boeg. Ook al deed je het vroeger aardig, vandaag valt er weer iets nieuws te leren. Het is
een lange weg van zachtmoedigheid naar grootmoedigheid.

2. De inspiratie op het thema door Marieke

Zachtmoedigheid betonen vraagt innerlijke afstemming, telkens weer, om het
leven niet bevooroordeeld te belopen, maar in afstemming met wat zich
werkelijk wezenlijk toont. Wie diepgang mijdt, om obstakels het hoofd te
bieden, beweegt zich niet zachtmoedig voorwaarts.

Wie in betrokkenheid zichzelf weerspiegeld weet middels gedragingen van
anderen, kan zich verdiepen in wat het eigen zelf bekend maakt. Om zonder
weerlegging anderen tegemoet te treden, in onderzoek staand, wat in hen,
dieper aangeleverd actief is.

Hoe kan zachtmoedigheid besluiteloosheid voorkomen, terwijl wat wezenlijk
nodig is geschiedt. Grootmoedigheid is het verlengde van dit thema, want wie
zich grootmoedig toont, langdurig van aard, terwijl innerlijk verzachting
neergelegd wordt ten aanzien van hen met wie men zich vertoont, schept een
veld van wederkerigheid uiteindelijk, waarin de zachte krachten de boventoon
voeren.

Wie zachtmoedigheid grootmoedig toont, maakt een wereld van verschil.
Zoals dat altijd geldt met inspiratie vrijgeven, zijn dit compacte teksten en iedere zin
heeft een heel spectrum daarachter. Daarom belicht ik elke zin nog kort, zodat al iets

van de diepere lagen daarachter zichtbaar wordt.

De eerste zin:
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Zachtmoedigheid betonen vraagt innerlijke afstemming, telkens weer, om het
leven niet bevooroordeeld te belopen, maar in afstemming met wat zich
werkelijk wezenlijk toont.

Zachtmoedigheid wordt hier gekoppeld aan je bij voortduring innerlijk durven afstemmen
op dat wat zich toont. Dit om te voorkomen dat je bevooroordeeld reageert.

Het woord ‘afstemming’ is prachtig: je stemt af op het resonantieveld van de ander. Dat
is meer dan taal alleen. Dat heeft te maken met wie iemand dieper is en dat betreft veel
meer lagen dan wat die ander uitdrukt. Bijvoorbeeld: als de ander kort van stof iets zegt
en jij het niet goed aanvoelend beantwoordt, kan een gesprek al uit de hand lopen.
Innerlijk afgestemd zijn kan bijvoorbeeld inhouden, dat je voelt dat iemand met het
verkeerde been uit bed gestapt is. Of je voelt aan dat iets dat gisteren geschied is
meespeelt, waardoor de ander kort door de bocht aan het ontbijt zit en helemaal niet
belangstellend is naar jou maar wel oplepelt wat je vandaag moet doen. Dat kan al een
ruzie uitlokken. Zo simpel is het. Laat staan als het gaat over dieperliggende thema'’s die
in mensen spelen (want mensen hebben altijd een aantal hoofdthema’s die een leven
meegaan). Bijvoorbeeld miskenning of het gevoel veel te doen en niet bevestigd te
worden daarin. Er zijn een aantal hoofdthema’s die spelen in ieder mens die versneld
aangeraakt worden. Dat maakt, dat als je niet gevoelig afgestemd bent op de
achtergrond van de ander en je hoopt dat de ander dat wel doet op jou, dat je het risico
loopt veel stressvoller te leven dan met die afstemming. Afstemming behoedt jou voor
veronderstellingen die niet op waarheid gegrond zijn. Dus probeer contact te maken met
wat zich werkelijk wezenlijk toont. Stel dat iemand overspannen aan zijn ontbijt zit dan is
dat een grotere waarheid dan de woorden die uit die persoon komen rollen.

Dan gaan we naar de volgende zin.

Wie diepgang mijdt, om obstakels het hoofd te bieden, beweegt zich niet
zachtmoedig voorwaarts.

Als je bijvoorbeeld koud bent in je denken en je probeert alles structuurmatig te
doorgronden en van daaruit in banen te leiden, dan kan je de werkelijkheid wel naar je
hand zetten maar vaak niet zachtmoedig. Logisch denken vermag veel, maar als het hart
ontbreekt dan kan je, bijvoorbeeld binnen het bedrijfsleven, allerlei zaken activeren die
de mensen op de werkvloer niet ten dienste zijn. Dit kan uiteindelijk stoornissen geven in
de werksetting. De kunst is steeds weer diepgaand voelen niet te mijden. Sterker nog,
dat diepgaande voelen is de sturingskracht uiteindelijk voor zuiver denken. Dat is dan
ook warm denken, omdat het hart daarmee gemoeid is.

Volgende zin.
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Wie in betrokkenheid zichzelf weerspiegeld weet, middels gedragingen van
anderen, kan zich verdiepen in wat het eigen zelf bekend maakt, om zonder
weerlegging anderen tegemoet te treden, in onderzoek staand, wat in hen
dieper aangeleverd actief is.

We hebben elkaar nodig als spiegeling naar onszelf toe. Niet iedere spiegeling is zuiver
van aard, er kunnen vooroordelen een rol in spelen. Echter, er zijn ook spiegelingen die
je van anderen mag en kan ontvangen die zo zuiver zijn, dat je jezelf op een andere
manier kan waarnemen dan dat je vanuit je eigen belevingsveld jezelf waarneemt.
Wanneer je dat soort spiegelingen ontvangt van een ander, dien je dat ook zonder
weerlegging te ondergaan. Omdat wanneer iemand je iets toedicht, dient de eerste
houding te zijn: hoe is dit ontstaan, wat is mijn eigen rol daarin? Als we te moe zijn of te
overbezet, zitten we daar niet op te wachten en gooien we graag het balletje terug naar
de ander in de vermeende veronderstelling, dat die ander het dan niet goed aanbracht.
Wie weet is het waar, wie weet ook niet. Echter, zonder zelfonderzoek weet je niet waar

je in terecht komt als je alleen maar klakkeloos terug reageert vanuit verdediging.

De zin daaropvolgend:

Hoe kan zachtmoedigheid besluiteloosheid voorkomen, terwijl geschiedt wat
wezenlijk nodig is.

Zachtmoedigheid is een hele mooie kwaliteit: je beweegt in verbinding met je gevoel. Je
beweegt niet overhaast maar vanuit je zijnskwaliteit. Vanuit je zijnskwaliteit word je
gedragen door jezelf. Je bent in betrokkenheid in contact met jezelf terwijl je je in moed
toont. Je hebt dus een gedragen houding naar jezelf toe, terwijl je bezig bent je tot iets
te verhouden. Dat is anders dan dat je iets alleen maar mentaal of alleen maar vanuit je
hart uitdrukt. Zachtmoedigheid betreft het hele lichaam dat zich verbonden weet met de
daad van moed of van volhouding wat moedig is. Zelfs niet-doen vanuit moed is ook
moedig. Het vraagt je soms meer om niet te doen dan te doen op bepaalde momenten.
Zachtmoedigheid is een gesteldheid: je hebt weet van wat je draagt. Dat maakt dat je
bewuster met je moed overweg gaat, omdat niet alleen je denken en handelen ermee
gemoeid zijn, maar jouw wezen is bekend met de taak die je daarin verricht. Dat maakt
dat je minder besluiteloosheid aantreft bij mensen die zachtmoedig zijn, omdat ze in hun

‘zijn’ voldoende draagkracht vinden om geleidelijk aan steeds meer te ondernemen.

Daarom is de volgende zin ook passend.

Grootmoedigheid is het verlengde van dit thema, want wie zich grootmoedig
toont, langdurig van aard, terwijl innerlijke verzachting neergelegd wordt ten
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aanzien van hen met wie men zich vertoont, schept een beeld van
wederkerigheid uiteindelijk, waarin de zachte krachten de boventoon voeren.
(Het is een nadeel van inspiratie doorgeven. Het betreft vaak lange zinnen omdat al die
delen bij elkaar horen.)

Uitleg: Je kunt je voorstellen dat zachtmoedigheid een weg te gaan is, die zich steeds
verder uitbreidt naar vele mensen en naar meerdere onderwerpen toe. Uiteindelijk is de
optelsom daarvan, dat je grootmoedig bent. Gezien de langdurige aard, waarin jij je
verhouden hebt tot onderwerpen of mensen, wat moed kostte om je daartoe te
verhouden, telkens weer. En doordat je zachtmoedig met jezelf omgaat: zo naar binnen
zo naar buiten. Als jij jezelf draagt in een klimaat van warme aandacht, kan je ervan
uitgaan dat je ook de ander draagt vanuit warme aandacht in die thema’s waar het niet
makkelijk is tussen jou en die ander, of tussen jou en dat thema. Dat maakt dat dat
dragend veld dat jij verspreidt, uiteindelijk wederkerigheid oproept van de ander naar jou
toe. Iemand die zich geweten gedragen gevoeld heeft, gaat zich anders tot je verhouden
dan iemand die bij voortduring vanuit afwijzing en vooroordelen tegemoet getreden
wordt. Dat schept uiteindelijk een veld van wederkerigheid waarin de zachte krachten de
boventoon voeren.

Wie zachtmoedigheid grootmoedig toont, maakt een wereld van verschil.
Dat was de slotzin, die behoeft geen uitleg meer denk ik.

Dit is het thema voor vandaag. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we ons allemaal hier
niet al fantastisch in kunnen bewegen maar ons best doen. Daar gaan we vandaag mee

aan de gang.
3. Schouwing Marieke

Er is tijdens het voorstelrondje door deelnemers benoemd, waarop ze geraakt zijn op het
thema en op welk type relatie waarmee ze zelf uitstaan. Ik ga nu een algemene
schouwing geven om jullie collectieve veld als het ware te vertolken in wat er speelt.

- Mensen geven vaak om meer mensen dan dat ze zichzelf willen toegeven
Dat komt voort uit dat je het ook handzaam wil houden. Het hart is ruimer ontwikkeld
naar meerderen dan wat je naar meerdere personen langdurig kan vrijzetten. Er zijn vele

mensen die bij jullie heel goed vallen, zonder dat daar een persoonlijke relatie in
ontwikkeld kan worden. Het leven is al volbezet genoeg. Echter, al die keren dat je
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geraakt wordt in de meerwaarde van betrokkenheid naar een ander mens toe, omdat dat
gevoelsmatig zo goed voelt, voedt dat het liefdesveld op aarde. Ook al kan je het niet
feitelijk beantwoorden in regelmatig contact onderhouden om van alle ins en outs van die
ander op de hoogte blijven. Het neutrale veld van liefde dat elke keer weer aangeraakt
wordt binnen kortstondige ontmoetingen heeft een bedoeling. Namelijk, om ten positieve
te beslechten alle situaties van interacties tussen mensen, die onvoldoende vrijwillig
vanuit het hart plaatsvinden en waar dissonantie op is.

Ook bij De Vrije Mare zal je mensen ontmoeten met een vanzelfsprekende klik. Indirect
zuivert dat in het grotere collectieve veld prikkelbaarheid meer uit. Dus gun jezelf het
open gevoel als je mensen ontmoet, dat iemand per direct heel dierbaar kan zijn, ook al
kan je er verder niets mee. Dit is het eerste belangrijke. Als je niet meer mag voelen
voor een ander dan het afgemetene dan doe je het collectieve veld tekort.

Op deze manier sta je er normaal niet bij stil.

- Relaties zijn een leerproces voor jezelf en de ander

Vriendschappen en (intieme) relaties worden vaak te weinig bewust als leerproces tot
jezelf vormgegeven waarin de ander jou van scholing voorziet en jij vaak onbewust de
ander. De mate van de interactiepatronen daarbinnen en de mate waarin dat in
zuiverheid geschiedt, is doorsnee bepalend hoe de leermomenten serieus aangegaan
worden. Ga je achteloos om met de verbindingen die al bestaan, bijvoorbeeld
familierelaties, partnerrelaties, vriendschapsrelaties, dan neem je te weinig
leermomenten tot je en gun je de ander ook te weinig leerervaring en spiegeling aan de
hand van jouw tussenkomst. Dus als relaties te oppervlakkig beleefd worden doe je je
eigen ontwikkelingsweg tekort. Jouw dierbaren en bloedverwanten horen bij jouw
leermomenten van dit leven.

Er zijn relaties waarbinnen je je heel goedgunstig kan ontwikkelen, omdat ze nu eenmaal
makkelijk en vloeiend en onderkennend zijn van wie jij bent. Er zullen daarentegen ook
relaties zijn die tot op vandaag geen besef hebben van wie jij bent. Dat kan ook in de
eigen familiekring plaatsvinden. Je kan zelfs in je eigen familiekring de inquisitie hebben.
Alles behoort tot het spectrum.

Het gaat erom hoe jij je ertoe weet te verhouden. Kun je vanuit zachtmoedigheid
aanvaarden dat het een onderdeel is van jouw ontwikkelingsweg. Hoe meer je in
aanvaarding rust vindt, hoe geleidelijker je ontwikkeling kan vorderen aan de hand van
de processen die tussen jou en de ander plaatsvinden. Waar aanvaarding in jezelf mist,
zie je doorsnee dat het relatieverkeer, door het tekort aan aanvaarding van wie die ander
nu eenmaal is, moeizamer verloopt en strijdvaardiger. Veel mensen willen hun eigen

gelijk bewijzen, daarmee vindt het schisma plaats van de verwijdering.
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- De liefde van ooit is de bron om de hedendaagse verbinding recht te trekken

Mensen willen doorsnee meer moeite doen voor een ander om het hedendaagse ik van
die ander te begrijpen, als op de weg naar vandaag zich ooit liefde getoond heeft.

Met andere woorden: heb je een geschiedenis met de ander, kortdurend of langdurig,
waar liefde de voertaal was, dan ben je genegen meer inzet te doen voor begripsvorming
naar die ander. Dus de liefde van ooit, is nog de bron waar je uit put, om de
hedendaagse verbinding recht te trekken en horizontaal te maken. Als je als een
betweter de ander wil beleren, heb je al geen horizontale verbinding. Als je erop insteekt
vanuit miskenning, heb je ook geen horizontale verbinding.

De liefde van ooit waarop het contact gebaseerd is, kan zelfs voorgeboortelijk zijn. Je kan
incarneren bij een ouder waarvan je denkt: ik weet bij God niet hoe ik hiermee in het
reine moet komen, maar er moet ergens diep down in de voorgeschiedenis liefde zijn
geweest. Iets dergelijks kan ook spelen tussen broers en zussen, of een partner, of op de
werkvloer, er is ooit een bron van liefde geweest en die bron is als het ware de voertaal
voor het heden. Dat inzicht wordt vaak gemist. Ik schouw vaak naar relaties. Dan zie ik
dat dit speelt en dat er in heden nog teveel gezocht wordt om het eigen gelijk te
bewijzen en dienovereenkomstig de ander van zijn of haar ongelijk te overtuigen. En je
gelijk bewijzen en het ongelijk van de ander, het zit al in het woord, dat is niet een
horizontale verbinding op dat moment. Want de ander dient zich te schikken aan jouw
gelijk of andersom: de ander vanuit wie hij is, wenst dat jij je schikt aan zijn of haar
gelijk. Liefde is in ieder geval niet op dat moment de voertaal.

- Verbijstering en verbolgenheid

In een sterkere variant speelt verbolgenheid een rol. Wie de liefde ooit ontmoet heeft in
relatie tot de ander, is te verbijsterd over het hedendaags functioneren. Die verbijstering
kan lang aanhouden waardoor de verbolgenheid als het ware nog meer opgezweept kan
worden. Wil je verbolgenheid blussen, want dat is heftig: het hoofd loopt vol met denken
en argumenten en met verwijderingsbelevingen en ‘je ziet maar’ en ‘ik ga me begrenzen’
en er komt van alles in je hoofd op, maar ook in je fysieke energetische afweer,
waardoor je de ander buiten jezelf plaatst. Echter, die ander is een pion in het grote
levensspel die me vandaag buitengewoon uitdaagt om dieper aangelegen in mezelf te
huizen en te kijken hoe ik me hiertoe verhoud vanuit liefde. Dat is haast te groot of te
verheven en we weten wel dat het de bedoeling is, maar in de dagelijkse gang van zaken

verliezen we vaak daar het contact mee.
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Ik vat het samen: als je verbijstering wil blussen, de verbolgenheid wil afkalven, dan
dien je als het ware weer, zoals in die zachtmoedigheid uitgelegd werd, je heel diep te
grondvesten in jezelf en jezelf te dragen, terwijl plaatsvindt wat plaatsvindt waar je zo
verbijsterd over raakt. Als verbijstering op je pad komt, dient jouw eigen draagvermogen
per direct versterkt te worden. In herinnering tegelijkertijd van de liefde die je ooit en
wellicht vandaag ook nog verbindt met die ander.

Ik zal wat langer stilstaan bij het thema verbolgenheid.

Verbolgenheid is een staat van zijn, waarin niet verwerkte eerdere emoties als
het ware opwellen en steeds grootschaliger vormen aannemen, waardoor de
gedachtewereld ingenomen wordt, vanuit allerlei redenen van verzet. Vanuit
belevingen van onheusheid, alsof je ziel aangetast wordt op dat moment en
waarin je je waarachtigheid wil verdedigen. Het laat geen ruimte over om de

ander aan te zien in waar vanuit hij op dat moment functioneert.

Verbolgenheid kan, zoals ik al eerder schetste, al ontstaan bij de ontbijttafel. Iemand is
met het verkeerde been uit bed gestapt, heeft een rijtje met verwachtingen over jou,
waar jij niet op zit te wachten en de verbolgenheid krijgt al de goede sier dat het weer
helemaal lekker op mag komen: ‘ja want...”, ‘maar...".

Verbolgenheid is zo moeilijk te bestrijden omdat het zoveel geschiedenis kent. Die
geschiedenis gaat vaak verder dan de persoon die de verbolgenheid oproept. Er zitten
vaak oude angels onder.

Wil je de hedendaagse angel meer vanuit liefde tegemoet treden dan dien je soms
onderzoek te doen naar wat de oude angels zijn. Dat heeft vaak te maken met een
aantal hoofdthema'’s in je leven, waarop je in dit leven vaker aangesproken wordt. Dat is
ook een mooi iets. Vaak raak je verliefd op iemand, die op een aantal zaken heel voelend
ondersteunend en erkennend is naar jou toe. Tot de angel uit de kast gehaald wordt.
Want zonder zo veel liefde van die ander naar jou toe, had je niet de bereidheid
gevonden om aan die angel te gaan werken uiteindelijk. Zelfs al ben je fysiek in
letterlijke zin gescheiden bijvoorbeeld van je ex-partner, het wil niet zeggen dat jij klaar
bent met het werk aan de angel.

Misschien is dit een goed moment, voor mensen die dit stukje herkennen, om even stil te
staan welke angel van geraaktheid je hebt.

Kan je je voorstellen dat verbolgenheid die angel pareert, als het ware voor een stukje
wegduwt, om vervolgens in alle aandacht bij die ander te zijn in plaats van bij jouw eigen

gevoelige geraaktheid?
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- Ontheemd voelen

Het volgende gegeven is, dat mensen zich regelmatig ontheemd voelen, zelfs binnen
bijzondere vormen van relaties die ze onderhouden.

Ontheemdheid is een belevingsveld dat ieder mens op gezette tijden zal ondervinden.

Er wordt bewust of onbewust een gevoel van ontheemdheid wakker wanneer iemand
afgesneden van de oerbron moet functioneren (omdat hij nu eenmaal het leven op aarde
verkozen heeft) wanneer zaken niet helemaal gestroomlijnd verlopen in het leven zelf:
op relatiegebied, in de werksfeer, in uitwisseling staand met anderen. Het is alsof je niet
thuis bent.

Die ontheemdheid is niet op te vangen door derden. Het is leuk dat ze die plek aankleden
met aandacht, maar het is niet op te vangen door anderen. De enige manier waarop je
die periodieke momenten van ontheemdheid kan opvangen is door dieper in jezelf te
wonen en de verbinding met de kosmos op een natuurlijke manier weer eigen te zijn. Als
je de momenten, waarin ontheemdheid actief is, automatisch afhankelijk maakt van de
bijval van anderen, dan zit je op het verkeerde spoor en reken je anderen zaken aan die
niet bij hen thuishoren.

Het gemak waarmee eens relaties actief waren, kan in een later levensstadium anders
worden of zelfs verbroken worden. Dat geeft een gevoelig punt in jouw aanwezigheid op
aarde. Jouw hart is immers nog bekend met die liefde van ooit. De kunst is jouw liefde
serieus open te laten, zonder dat het invulling kent in de feitelijkheid van de

buitenwereld.

De scholingsweg is je liefde niet te sluiten voor mensen die je lief hebt gehad, maar dat
je ze meehelpt te dragen in waar ze dan ook ooit mogen zijn. Soms voel je dat je in
verbinding tot een van hen tijdelijk geestelijk weer opgeroepen wordt, om je liefde wat
groter te laten stromen omdat daar liefde nodig is. Dat kan dan soms zelfs contactloos
vanuit het fysieke. Het punt is dat je in je leven je liefde niet afsluit wanneer verbinding
stopt. Want als je je liefde sluit, sluit je meer dan liefde alleen, dat gaat ook op andere
gebieden in jouw wezen zijn beslag leggen. Je kan nooit liefde straffeloos sluiten, zonder
andere gebieden in jezelf ook aan te tasten. De kunst is, zelfs naar de meest pijnlijke
relaties toe, daar waar liefde is, het te laten zijn, zelfs al is de fysieke verbinding niet
aanwezig. Hoe langer die liefde actief in je wakker blijft, hoe meer je doorgroeit op

liefdesniveau.
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Ik heb zelf heel erg moeten leren, dat de liefde die je voor enkelingen voelt uiteindelijk
maar één groter doel heeft, dat is namelijk leren liefhebben van velen, en natuurlijk
bestaan daarbinnen exclusieve relaties zoals met mijn partner, maar dat wil niet zeggen
dat scholing er niet om gaat dat je van heel veel mensen tegelijkertijd kan houden.
Wanneer je dat scholingsgebied afsluit, omdat je niet meer wilt voelen wat je voor
iemand voelt omdat het te pijnlijk is, leg je iets in jezelf op andere gebieden ook lam.
De kunst is: hoe leer je met veel liefde te leven, ook al is het regelmatig pijnlijk van aard
omdat de concreetheid van ontmoeting, of uitwisseling, of elkander verstaan, niet meer
aanwezig is.

Hoe houd je ook van mensen die jou volstrekt niet zien zitten? Het is nooit moeilijk om
van mensen te houden die jou helemaal zien zitten. Echter, om in zachtmoedigheid van
anderen te houden, die jou vreselijk vinden, dat is een weg te gaan.

Er zullen veel mensen echt niet om mijn inzichten verlegen zitten en er zijn veel mensen
die afstand houden uit angst voor wat ze hier zouden ontmoeten, of in een nabij contact
vanuit vriendschap. Zo simpel is het en dat zal voor jullie leven ook gelden, voor wat
jullie uitbeelden. Soms ben je gewoon teveel voor de ander, niet omdat je dat wilt zijn,

maar omdat ze hun eigen verhouding tot jou horizontaal niet weten te vinden.

Het verdriet wat het met zich meeneemt, dat zaken pijnlijk kunnen zijn op relatiegebied,
dat je je soms zelfs gekruisigd voelt binnen relaties, is een dieper verdriet wat je moet

leren doorleefd uiteindelijk te doorstaan. Dat vraagt moed. De moed om steeds weer het
verdriet te doorleven, is iets heel anders dan verdriet pareren en flink zijn en doen alsof

het niet fysiek in je huist.

4. Relatie tot je buren

De vraag gaat over hoe je je zachtmoedigheid en grootmoedigheid kan blijven oefenen in
relatie tot je buren. Buren kunnen echt pittig lastig zijn. Hoe doe je het vanuit je

gemoed, want in principe wil je gewoon een open verhouding tot je buren.

- Buren hebben het 't moeilijkst met zichzelf

Wie zo kritisch gevoelig of zo somber over buren nadenkt, doet geen moeite voor
verkenning en leeft zelf met een veroordeling. In dit geval naar de buurman of de
buurvrouw toe. Wie zo oordeelt, heeft vaak oordelen over meerdere mensen. Dat gaat
niet alleen over jou, maar dat gaat vermoedelijk over velen. Dat jij daar een onderdeel
van vormt is pech voor jou. De buur is behept met veroordeling en lijdt daar zelf

20180920 / vervolgdag (familie)relaties spiritueel bekeken / copyright © Marieke de Vrij 10



buitengewoon aan. Want hoe moet je je hart openhouden als je zo makkelijk in
veroordeling treedt van anderen zonder verkenningswerk vooraf. Het begint dus met
piéteit naar de buurman. Want als je zo bezet bent door oordelen en zo fundamenteel
niet wil kennismaken met de andere aard van de ander, dan vind je jezelf wel
buitengewoon beter dan wie dan ook. Dat hou je graag in stand, omdat je moeite hebt

met horizontaal leven in de verschillen die er nu eenmaal zijn.

- Erzijn grenzen

Er zijn vormen van burenoverlast die zo grensoverschrijdend zijn dat het niet alleen een
emotionele component heeft maar ook veel fysiek ongemak met zich meebrengt (lawaai
bijvoorbeeld).

Dan dien je bij jezelf te rade te gaan: Wat is wijsheid om in rust met mijzelf te kunnen
blijven leven? Wat is in solidariteit wederzijds nodig in een samenleving, in dit geval met
de buren, waardoor ieder een vorm van eigenheid kan beleven die passend is?
Bijvoorbeeld: als de buurman van harde muziek houdt en het is voor jou te heftig, dan
zou je in overleg kunnen gaan: “Oké, dit hoort heel erg bij jouw aard, je houdt van
luidruchtige muziek. Als je het al overdag doet, graag alleen op dat tijdstip. Verder
wellicht toch ergens in een buurthuis of een andere ruimte die je huurt. Of bij vrienden
waar je gemeenschappelijk muziek kan maken, waar geen aangrenzende buren zijn die

geluidsoverlast ervaren.” Je dient te zoeken naar een compromis.

Wat een buur vermag te denken is zijn eigen aangelegenheid.

Wat een buur denkt te mogen doen, ook ten koste van het welbevinden van een
ander, is niet zijn eigen aangelegenheid alleen.

Dat is een belangrijk principe om te weten.

Buren zijn in zekere zin tot elkander veroordeeld, zolang je naast elkander leeft. Hoe
dieper je geworteld bent in je eigen leven, hoe uitzonderlijk anders een buur kan zijn
zonder dat het jou uit het lood brengt. Echter, zelfs dan kunnen er grens aanpalende
zaken geschieden die je absoluut niet aantrekkelijk vindt en waar je vanwege gegronde
redenen actie op kan ondernemen. Wanneer je dat doet zijn er wettelijke bepalingen, die
uiteindelijk de maat nemen. Er is dus een grensgebied wat buren onderling vaak niet
goed kunnen vereffenen, als een van beiden niet open is voor dialoog. Dan dien je het te
doen met de rechtsspraak, zoals die in Nederland geordend is.

Als je daar uiteindelijk niet mee kan leven, dien je zelf besluitvaardig te verkiezen waar
je wil blijven wonen of niet. Want een buur die het uitvecht tot zijn bitterste adem, dat is
een buur die in strijd leeft, waardoor je altijd weer uitgenodigd wordt voor verdediging.
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Als je je niet wil verdedigen dan dien je te aanvaarden hoe die buur is, zonder te
verdedigen. Want verdediging roept strijd op en strijd roept weer verdediging op. Dan
kies je het spraakloze contact en leef je jouw leven naast die buur. Of je verkiest een

omgeving waar je ruimer kan doorademen.

Mandela gaf er blijk van in een hele kleine ruimte te kunnen leven, met zichzelf alleen.
Terwijl er in een gevangenis van alles geschiedt, waar je het heel moeilijk mee kan
hebben. Buren kunnen indirect een gevangenis vormen voor je. Echter, aan jou de keuze
(de deur zit niet vergrendeld) hoe jij leeft, of jij buiten of binnen de gevangenis je eigen
proces heel diep doorgaat zodat er innerlijke vrede komt. Echter, de buur veranderen die
geen verandering wenst, daar moet je niet op leeglopen. Ik denk dat ik het daarmee dien
af te ronden.

Al die situaties zijn heel verschillend maar de keuze is, hoe wil je ermee overweg blijven
gaan met jezelf, want ben jij in staat de buren te veranderen als zij geen verandering
voorstaan? Als je iets wil veranderen is het verandering van de lange duur, dat is steeds
weer in liefde groeten, aankijken, en spiegelen, ook als de ander in zijn verbolgenheid of
in zijn stuursheid weer aan je voorbijloopt. Dat is de keuze van die ander. Niet van jou.
Op den duur druppelt er mogelijk iets binnen, maar wanneer dat is, is niet aan jou om te
bepalen.

Er bestaat een wet van resonantie d.w.z. als je steeds weer in liefde de ander tegemoet
treedt is er eenvoudiger verandering te bereiken. Echter, er zijn mensen die heel erg in

hartvochtigheid leven, met grote veroordelingen naar anderen. Die helemaal niet uit zijn
op liefdesontvangst en die dat gewoon heel lang kunnen negeren.

5. De relatie met ex-partners

De volgende antwoorden gaan over jullie vragen over ex-partners. We zijn even stil
zodat je heel secuur je eigen vraag in gedachten kan formuleren, zodat Marieke ze in

nuances kan ‘lezen .

- De verlaten partner wil graag een vergeet-me-nietje zijn
De eerste zin die ik wil uitspreken is, dat een ex-partner als het ware een
vergeet-me-nietje is. Dat is een curieuze zin maar het is mijn eerste zin. Omdat als een

partner een nieuwe relatie aangaat, dan is er iets in de oude relatie met de voormalige
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partner waar degene die uit het oog raakt, zich als een vergeet-me-nietje wil gaan tonen,
van: ‘ja maar dit’, ja maar dat’. Mogelijke toornigheid die nog niet vereffend is in de
relatie, wil nog onder de aandacht gebracht worden zodat hedendaags geluk niet een te
grote ruimte krijgt, want er dient nog geluisterd te worden naar......... en naar dat en naar
dat. Dat is haast een soort mechanisme dat in het verleden huist maar nog niet
uitgeraasd is.

De aandachttrekkerij (van de verlaten partner) die plaatsvindt, en soms ook echt
onoorbaar veel is, biedt gelegenheid aan de partner die weggegaan is om tot een diepere
verwerking te komen van dat wat geschied is, ook de eigen noemer te erkennen en
alsnog te beluisteren waar mogelijke valkuilen liggen voor een nieuwe relatie. Spreek ik
wel tijdig genoeg over ongenoegens? Ben ik wel zuiver in verbinding? Wil ik teveel
verzorging van die ander naar mij?

Veel verlaten partners vinden vaak dat ze veel ingeleverd hebben in een relatie. Ze zijn
nog toornig, omdat ze zich te veel uitgeleverd gevoeld hebben in een relatie. Een relatie
die uiteindelijk niet gebleven is, omdat ze hoopten later het surplus te vinden in de
relatie van dat wat zo geschonken of opzijgeschoven is voor de relatie. Dit is even heel
algemeen, bij jullie kan het ook net anders zijn.

De toornigheid treft vaak niet alleen de ex-partner maar ook de nieuwe levenssituatie
van de partner. Want die hebben het beter: bijvoorbeeld financieel, omdat het inkomen
doorloopt, alimentatie en bijstand stellen doorsnee veel minder voor. Veranderende
woonomstandigheden, veranderende mogelijkheden van al of niet ontplooiing. Veel
vrouwen die hun beroepsprofessie niet bijgehouden hebben en niet goed meer aan de
bak kunnen.

Er kunnen allerlei mikken en makken zijn, die als het ware nog een psychische
verstrengeling te zien geven tussen de verlaten partner en de partner die weggegaan is.
Terwijl ook de partner die weggegaan is, dat is geen garantie dat diegene al geheel, de
relatie die verleden tijd is geworden, verwerkt heeft. Dus ondanks dat je vanuit goed
fatsoen wellicht hebt proberen weg te gaan en in een relatie al geprobeerd hebt heel veel
in verwerking te brengen, de verlaten partner als vergeet-me-nietje herinnert je aan
vergane glorietijd en het verval nadien. Deze maakt je dus ook gevoelig wakker voor de
overprikkelingen, die vaak in de afsluitingstijd van een relatie plaatsgevonden hebben.
Eigenlijk willen heel veel partners die weggegaan zijn, het op een gegeven ogenblik ook
echt afsluiten, omdat ze doodmoe geworden zijn van de relatie uiteindelijk.

Ik ga door met algemeen schouwen.

- Toornigheid
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De toornigheid, wat als woord bij mij bovenkomt bij verlaten partners, het geraas wat
niet uitgeraasd is en de verkapte vormen waarin zich dat toont: bijvoorbeeld
weerhouding van kinderen naar degene die weggegaan is. Echtscheidingspijn waardoor
de relatie verzwaard wordt naar de partner die weggegaan is.

Er zijn dus heel veel zaken actief, die buitengewoon veel aandacht vragen. Maar de vraag
is of je die aandacht op die manier nog wilt geven, want je wilt doorgaan met je leven. Je
hoopt erop, dat zaken uiteindelijk vergoelijkt of begrepen worden in een gezonde
context, waardoor de voormalige partners met elkander door één deur kunnen. Dat
nieuwe partners niet afgewezen worden, maar inclusief opgenomen worden in de

hernieuwde familieconstellatie. Daar gaat vaak tijd overheen.

Vaak is de partner die op vrijwillige basis weggegaan is het meest bereid tot inclusief
gedrag: het aannemen van de nieuwe partner van zijn ex-partner, goede
omgangsregelingen met de kinderen, begrip naar de ex-partner, veel inzet tot de ex-
partner, vaak ook nog financieel en in zorgtaak en in van alles en nog wat. Maar de
partner die zich in de steek gelaten gevoeld heeft, die niet uit vrije keus weggegaan is,
maar omdat de ander weg wou, kan heel recalcitrant, soms ook haast als een dreinend
kind, blijven aanhangen tegen de weggegane partner om alsnog het gelijk te krijgen en
het ongelijk van die ander aan te tonen.

Dat kan heel dramatisch aflopen, ook omdat kinderen erin betrokken worden, financién

erin betrokken worden, de nieuwe partner buitengesloten wordt et cetera et cetera.

Eigenlijk gaat de vraag over: hoe doorbreek je dat? Daar ga ik nu naar kijken.

De vraag is hoe doorbreek je iets, wat niet doorbroken wenst te worden door de persoon
zelf die dit intact houdt? Blijf je investeren in iets wat niet opgelost wil worden op dit
moment? En als je investeert, kan je dat dan zo onvoorwaardelijk doen, dat je niet uit
bent op de goede afloop op korte termijn maar op de lange duur, want eigenlijk wil je dat
het ophoudt per vandaag.

Dan dien ik het nu eerst over onvoorwaardelijkheid te hebben. Je doet het dan niet,
omdat het spoedig afgelopen moet zijn. De toornigheid van die ander en alles wat
daaraan hangt, maar je doet het werkelijk nog uit het vergeet-me-nietjesgevoel. Dat je
weet dat het een hele leuke bloem was. Dus je durft weer in het hart van die bloem te
kijken en de bloem weer sympathiek te vinden. Want als je elke keer vanuit strijd in
verdediging gaat of zelf weer in strijdvaardigheid komt, dan verleng je het proces.
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Strijd en verdediging zijn onlosmakelijk aan elkander verbonden. Wie uit verdediging en
wie uit strijd stapt, beslecht de strijd. Als je elke keer zegt: ‘Ik heb hartstikke met je te
doen, ik probeer dit te doen, ik probeer dat te doen, maar ik kan mijn hart niet meer
omtoveren om weer in relatie te gaan’, dat is de meest eerlijke communicatie voor dat
moment. Als je zegt: ‘Ik kan in mijn huidige situatie niet meer dan dat’. Elke keer weer
communiceren vanuit begaanheid naar het hart van het vergeet-me-nietje toe.

Dat vraagt overgave, maar dat is dus die zachtmoedigheid. En elke keer op al die
afzonderlijke thema’s dat doen. Als je zegt: ‘Ik snap dat je in je moederschap of in je
vaderschap in grote delen van de opvoeding alleen staat omdat we niet tegelijkertijd
samen staan daarin. Ik snap dat dat moeizaam is en veelvragend, maar ook ik heb
hiermee te maken. Laten we overleggen hoe we dat blijven doen’. En dat vanaf het begin
inzetten is heel belangrijk.

Wie in zijn gramschap wil blijven wonen, want dat kan, dan kan je niets anders doen dan
blijmoedig weer, voor de zoveelste keer, wat ik in het andere voorbeeld van de buren
vertelde, gewoon vanuit je hart blijven groeten en aankijken.

Verder heb je weer instanties, die andere zaken proberen in banen te leiden, wat ook
wettelijk geregeld is zoals bezoekregelingen en financiéle overeenkomsten etc.

Het punt is, jij kan alleen rekenschap afleggen voor jouw aandeel.

- Als je in een nieuwe relatie te maken krijgt met zo’n ex-partner

In feite staat de ex-partner los van jou en is het aan jou zelf, hoe je je ertoe beweegt.
Als jij vanuit liefde zo iemand inclusief waarneemt, als zijnde een onderdeel van het
relatiewerk van jouw hedendaagse partner, dan kan je ermee zijn zover als je ermee wilt
inlaten. Als iemand gaandeweg opener wordt naar jou, kan zelfs zo’n contact ook heel
dichtbij komen. Er zijn vrouwen die een vriendin worden van de nieuwe vrouw van hun
ex-partner en andersom geldt het ook, dat een man vriend wordt van de nieuwe partner
van zijn ex-vrouw. Maar daar gaat tijd overheen. Dus het opruimwerk dat tussen jouw
partner zit en zijn ex-partner is hun aangelegenheid. Jij kan daarin steunend zijn voor
zover zij jou toelaten, maar het is niet jouw relatiewerk, dat is hun relatiewerk. Jij bent
verbonden met je hedendaagse partner en doet naar beste kunnen dat waardoor jouw
partner gewoon zo schoon mogelijk door deze processen heen komt. Maar dat doe je als
een hedendaagse partner.

6. Vriendschapsrelaties
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Het nieuwe thema is vriendschap en het verschil in ontmoetingsgezindheid in relatie tot
ook op een fijne manier in jezelf blijven wonen. De tijd en de rust die je daarvoor nodig

hebt en de spanningsvelden in vriendschappen.

- Evenwicht in geven en ontvangen naar jezelf en anderen

Wie zichzelf liefheeft op een waarachtig niveau, heeft ook veel ruimte voor hartewarmte
naar anderen, waaronder vriendschappen. Echter, zelfonderhoud en zelfliefde koesteren
en dat ook uitbeelden in kleine zaken die jij nodig hebt voor eigen welbevinden, kost
ruimte. Als teveel ruimte ingenomen wordt door derden, die vanzelfsprekend daar
binnentreden, alsof de ruimte voor jezelf niet van wezenlijk belang is, kan dat storend
van aard zijn.

Wijsheid is het dan om uit te leggen, dat zelfliefde het hart ook ruim en toegankelijk doet
houden, wanneer je aan de kleine genoegens van het leven toekomt die je ook nodig
hebt met jezelf alleen. Tijd om eens te badderen, tijd om je te bezinnen, te wandelen,
een handwerkje ter hand te nemen of wat dan ook wat des jou is.

Een vriendschap, die dat niet verdraagt is meer uit op ontvangen dan een goed midden
te houden tussen geven en ontvangen zoals het beliefd wordt (en in het woord believen
zit liefde). Wanneer helder spreken daarover te weinig toegankelijkheid creéert, is het
belangrijk om te kijken of je het spreken daarover nog kan nuanceren of extra kan
verduidelijken. Ook om aan te geven hoe jij gewoon in elkaar zit, want liefde kan je niet
dwingen. Liefde wordt gegeven vanuit het hart en dat dient een vrij geven te zijn, niet
een opgelegd moeten geven. Dat is heel belangrijk. Dus zeg het bijvoorbeeld als volgt:
‘Het lijkt alsof je van mij wenst dat ik opgelegd moet geven in plaats van vrijgeven
vanuit liefde in mijn hart. Het kan toch niet een basis van vriendschap zijn dat ik
verplicht moet geven, terwijl ik tekort liefde naar mijzelf kan activeren’. Als iemand het
dan nog niet pakt, dan moet je gewoon je eigen grenzen behartigen, omdat wil jij
doorstromen in het leven, heb je je eigen liefdesvoorraad nodig om te kunnen geven. Als
je te weinig in je eigen bron kan huizen, hoe moet je dan kunnen blijven geven?

Er zijn altijd mensen die de bronnen, waar geven makkelijk is, heel goed weten te
traceren. Er zijn mensen die altijd dicht in de buurt van zo’'n bron zijn, want dan krijg je
weer liefde toegereikt. Echter, de eerste liefde dient ieder in zichzelf te vinden. Dus als
mensen meer willen ontvangen, dan dat ze zelf in hun eigen liefdesbron activeren, dan
gaan uiteindelijk mensen in hun omgeving uit het lood. Want die moeten meer geven dan
dat ze zelf nog ruimte hebben om uit zichzelf te kunnen ontvangen.

Iedereen is anders geordend: er zijn mensen met een hele grote toegift aan liefde, die
hebben soms levens achter de rug die bekommernisloos waren, waar ze heel erg gevoed

zijn innerlijk, waar er veel mooie zaken op hun pad kwamen, veel erkenning en ga zo
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maar door, die kunnen heel lang geven. Maar mensen die een leven leiden waar het
nodige van henzelf gevraagd wordt, die hebben ook heel veel zelfvoeding nodig om te

kunnen blijven geven aan de onderwerpen en aan de mensen die ze willen behartigen.

Jij weet alleen jouw maat, hoe vrij het geven al of niet nog is en wat jij daarvoor nodig
hebt in onderhoud van vriendschappen. Een ander dient daarnaar te leren luisteren.

Jij bent maatbepalend voor jezelf, niet voor de ander. Als je het ruim in huis hebt kun je
ruim uitschenken. Er zijn echter verschillende periodes in je leven. Je hebt mensen die
staan heel lang in bloei en geven buitengewoon veel en hebben daarna hun grootste
bloeitijd voor dat moment gehad en zitten in een andere fase. Dus je moet ook kijken
waar ben ik: ben ik in de zomer, ben ik in de herfst, ben ik in de winter of ben ik in de
lente. Is het tijdelijk of langdurig? Jij dient je eigen maat om te weten wat je nodig hebt
voor wellicht een nieuwe bloeitijd. Een ander kan die niet voor jou bepalen.

Waar een wederzijds gelijk oplopend geven en ontvangen is, daar kan je het heel lang
met elkaar uithouden in vriendschap. Mensen die heel veel periodiek aan jou gegeven
hebben en jij hebt vooral ontvangen en nu zitten zij op een plek in hun leven waarin ze
veel nodig hebben in liefde, daar kan je vaak vrijer aan geven omdat je ook veel
ontvangen hebt. Echter, als het jou ontbreekt aan tijd en rust om bij je eigen liefde te
komen en bij je eigen rustmomenten, dan moet je wel opletten.

Natuurlijk heb je ook buurten, vroeger was dat heel normaal, waar iedereen de hele dag
kon binnenlopen. De achterdeur was nooit vergrendeld, de voordeur stond aan, maar
tegenwoordig kun je met de drukbezette levens er best weleens even van schrikken als
iemand ineens in je woonkamer staat. Niet omdat je onaardig wil zijn, maar de
tijdsruimte is beperkter, dus het is ook soms zoeken. Soms is je hart zo vol dat je wel
graag veel ruimte voor mensen zou willen hebben, maar waar het al een heel gestoei is

om ruimte voor jezelf te vinden. Het zij zo, dus eerlijke communicatie is dienstbaar.
Vraag: Het ging nu over mensen die veel van je verlangen. Kun je ook iets zeggen over
mensen die op je territorium komen en dan zich juist teveel geven aan jou, dus jou gaan
bemoederen of jou ongevraagd raad geven?

- Overdadige liefde

Als je met overdadige liefde te maken hebt...
Het bemoederen of het bevaderen, maar dan in de overdaad.
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Op een echt horizontale verhouding zit geen overdoe-stuk op. Wanneer mensen te aardig
zijn of te doenerig hartelijk, willen ze vaak ook veel erkenning krijgen. En dat wordt op
een gegeven ogenblik opgeéist en dat is best pittig.

Zolang je iets vrij geeft, zonder een overenergie, is het onvoorwaardelijk. Want je geeft
zonder dat je zelf in een tekort schiet. Daar zit ook geen vraag op beantwoording achter.
Je dient op je qui-vive te zijn als iemand meer doet naar jou dan goed is voor hemzelf en
de vraag voor beantwoording steeds om de hoek ligt. ‘Ik ben aardig zodat jij straks kan
geven.’ Het is je eigen aanvoelingsvermogen wat je daar scherp in dient te houden, maar
omdat het soms zo heerlijk is om te mogen ontvangen en iemand het niet etaleert als ‘nu
kom ik straks even goed lang aan bod’, is het soms ook heel precair als het dan toch
anders uitpakt dan gehoopt.

Het kan ook zijn dat het niet eens speelt bij de gever om meer te wensen, maar vindt de
omgeving dat je nu maar eens in moet lossen na alles wat je ontvangen hebt. Soms zie
je het ook met vrijwilligerswerk, mensen geven echt vanuit hun hart, tot de partner zegt:
ja maar dat kan toch helemaal niet. Het is dus heel erg hoe vrij is de stroom en hoe vrij
kan een ander jou daarin laten als derde naar degene naar wie je geeft. Als je
onvoorwaardelijk geeft ben je niet bezig met terugontvangen. Dan ben je er echt niet
mee bezig. Dat maakt het ook soms extra gevoelig want als je niet bezig bent met
terugontvangen kan het voor een ander ook verdacht worden. Er zijn heel veel varianten,
je zou een themadag aan het onderwerp ‘geven en ontvangen’ kunnen besteden, daar

zitten zoveel nuances te werken.

Als je geeft, wezenlijk uitdrukkend dat wat bevoegd is voor jou om te geven omdat het
gekoppeld is aan je innerlijke oproep, dan is het doorsnee een heel schoon geven. En ook
al vraagt het offering, het is in de pas van wat de oproep is omdat je daar
voorgeboortelijk voor gekozen hebt. Echter, als je meer geeft dan waartoe je opgeroepen
bent, kost het je moeite. Dan moet je ook in je eigen zelfverantwoordelijkheid daarnaar
kijken.

- De diversiteit in vriendschappen

Ieder mens heeft een bepaald type vriendschap met één bepaalde persoon. De andere
vriendschappen van die persoon met anderen zijn anders gelabeld, hebben een andere
inhoud. Dat maakt ook dat de vriendschappen naar één persoon toe door meerderen
verschillend ervaren kan worden. Je dient elkaar niet opleggend te beoordelen op het
type vriendschap omdat ieder iets anders vindt bij die ene persoon. Ieder vindt
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aansluiting op bepaalde (andere) spectrumdelen. Net als een kristal vele facetten heeft,
hebben vriendschappen enkele of meerdere facetten waarin je elkander belicht en kan
vinden. Je kan zelfs vriendschappen hebben die ook op duistere facetten aansluiting
vinden omdat je daar je eigen veld in herontdekt. Als criminaliteit zoals mensen
bedotten, mensen uitbuiten, als dat een duister facet van je is, kan je vriendschappen
hebben die precies op dat stuk aantrekken. Terwijl een moeder naar degene die later dief
wordt, een heel ander facet aantrekkingskracht heeft. Het is haar eigen kind. Zij is nog
blij met zijn speelsheid en andere facetten. Dus we hebben aantrekkingskrachten die
voor een ander niet altijd te vinden zijn. Plus dat bij hele diepgaande vriendschappen er
ook vaak oude banden al zitten te werken, dus je hebt ook nog herkenning op hele oude
stukken. En dat kan je soms een beetje giechelig tegen elkaar vertellen van: ‘Oh ja, want
jij bent heel goed in dit’, ‘Ja want dat snap ik want daar heb ik je wel ooit eerder in
gezien'. Dat is ook bijzonder.

Er zijn ook zogenaamde geestelijke vriendschappen. Je hebt dan niet zozeer
herkenning uit eerdere levens maar het frame waarin iemand op zielsniveau open is
herken je en daar reis je moeiteloos in en de ander in jou. Het zij zo. Je praat misschien
nooit over spirituele belevenissen want die ins en outs die hebben we al allemaal in ons
en al gehad, dus dan heb je het over de ditjes en de datjes van het alledaagse leven. Je
bent blij elkaar gewoon te zien voor een strandwandeling. Helemaal los van inhoud.
Dus de verschillen in vriendschappen zijn heel groot. Een mens heeft een heel spectrum
ter beschikking, een heel palet en daar zijn allerlei relaties in opgebouwd. Echter, als je
alle facetten wil ontmoeten in een vriendschap of in een familieleven (wat niet kan) en je
bent vervolgens jaloers op wat iemand die jou dierbaar is heeft met anderen, dan
schaats je wel scheef.

De volgende schouwing gaat over de broers- en zussen van deelnemers hier aanwezig

daar waar de relatie gedeeltelijk of groter verstoord is.

7. Broers- en zussenrelaties

In zekere zin is een deel van het verhaal wat we zojuist vrijgaven over vriendschappen
ook hierop van toepassing. Een broer of een zus beeldt facetten uit die jij niet kan

bemannen of bevrouwen. Andersom geldt dat ook, omdat je van een andere leest bent.
Je hebt gemeenschappelijke ervaringen gehad, maar ieder mens is uniek. Je kan elkaar
voor een deel volgen en voor een deel heb je niet eens in het zicht wat de facetten zijn
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van de ander, omdat dat zoals in een diamant misschien net aan de achterkant van de
diamant ligt en jij kijkt maar vanuit één invalshoek naar die diamant.

De kunst is waar kan je elkaar laten in het anders zijn omdat je niet kan volgen hoe de
ander van binnenuit door die diamant naar buiten kijkt met vlakken die al geslepen zijn
en kraakhelder, en vlakken die nog in duisternis gehuld zijn.

Doe je best om wederzijds verstaander van elkander te worden in de beperking van dat
waar jij geen zicht op hebt. En wat je dus dient te laten omdat je het niet kan verkennen
omdat je geen toegang hebt tot.

Allereerst zussen en broers zijn je gegeven om je in je eigen ontwikkelingsweg te
scholen, maar ook die scholingsweg is gefaseerd. Soms is de jeugd al voldoende
scholing, soms is het een leven lang. Soms is het de jeugd en de eindfase van het leven
en soms zijn het periodiek stukken tussendoor waar je nader tot elkander groeit en
elkander weer vrijlaat om weer een stuk te leven waar je niet ingevoegd bent.

De kunst is elkander niet te beperken, maar elkaar de ruimte te geven voor het eigen
traject en tussentijds als het mogelijk is elkaar te vinden en stukjes op te reizen. Soms is
er ook een fysieke afstand omdat je ver van elkaar weg woont, soms is er een afstand
omdat je heel anders georiénteerd in het leven staat, niet alleen qua visie maar ook qua
beroepsgroep waar je in functioneert, of door de leeftijd waarin je kinderen krijgt en de
ander nog niet, of schoonfamilie hebt die veel ruimte inneemt of juist weer niet, mensen
die getrouwd zijn en anderen die alleen blijven, er is een enorme variatie in het leven

gaande waardoor je aanhechtingsvlakken hebt, of minder.

Spraakverwarring is vaak het aangrijpingspunt waarin mensen elkaar tijdelijk of
langdurig loslaten. En spraakverwarring ontstaat menigmaal wanneer er te weinig
tijdsruimte is om iets genuanceerd in uitleg te brengen, waarin zaken al aangenomen zijn
van ‘het zal zus of zo wel zijn’ zonder het te bevragen. Wanneer dat speelt, is er altijd
nog de mogelijkheid om zaken dieper te bevragen zonder oordeel. Ook spijtbetuiging
achteraf is vaak behulpzaam om zaken die toen niet gezien konden worden of niet
beluisterd konden worden, alsnog de ruimte te geven. Veel van het eerder geleefde en
de veronderstellingen van ooit kunnen herzien worden wanneer er beurtelings gesproken
wordt en het geluisterde samengevat wordt door degene die luisterde om onnodige
misverstanden te voorkomen. Dan werk je met dialoogtechnieken. Je leert pas verder te
spreken wanneer iemand anders zich verstaan weet. lemand weet zich verstaan,
wanneer je weet samen te vatten wat een ander bedoelde te zeggen. En dat is vaak niet
het letterlijk uitgesprokene. Dus zolang de ander de kans krijgt om bij te scholen in zijn
eigen spraak wat die probeert te duiden, zolang ben je zoekende naar de bestaansgrond

20180920 / vervolgdag (familie)relaties spiritueel bekeken / copyright © Marieke de Vrij 20



van die ander. En als hij zegt: ‘ja dit is wat ik bedoel te zeggen’ en je zegt: ‘fantastisch
en ik snap er toch niets van maar ik houd heel veel van jou’, dan is het goed.

Iemand zoekt erkenning voor waar hij is en al geef je erkenning voor dat wat je niet
begrijpt maar beter wil verstaan, dan kan de ander je laten in het onbegrip vaak. Want
hoe moet je iemand kennen als hij iets uitbeeldt wat jij niet uit kan beelden? Het punt is,
we moeten niet denken dat we elkaar kunnen vinden in begrip op iets wat we niet
kennen, maar uitermate je best doen om het te leren begrijpen zover als het kan, die
inzet kan je tonen. En wat je vervolgens niet kan kennen daar dient de ander jou in te
eren, omdat jij niet uit hetzelfde hout gesneden bent als diegene.

Iemand die fanatiek muziekliefhebber is en jij hebt niet de oren om al die details te
volgen, dat kan jou niet aangerekend worden. Als iemand een beroepsgroep heeft waar
hij fantastische dingen in meemaakt en het is voor jou abracadabra, dan kan je je best
doen, maar je komt niet in zo’'n beroepsgroep want het is niet jouw beroepsgroep.
Zolang je elkaar maar niet afwijst en de ander ook bereidwillig is te horen waar jij bent
voor zover die mee kan reizen en de liefde is het overbruggingsgebied: ik houd van jou
en we doen leuke dingen en we weten dat we elkaar niet kunnen volgen op dat gebied,
maar het zij zo. Echter, wanneer een van beiden naar erkenning hunkert, zo sterk dat de
erkenning voortdurend centraal moet staan, zolang beweeg je niet vrij in die relatie.
Erkenning opeisen is de dood van iedere relatie, elkander liefhebben is
voldoende.

Ik weet niet of jullie hier voldoende aan hebben, want al die relaties zijn natuurlijk zo
geschakeerd, is er nog iets wat extra aandacht nodig heeft?

Opmerking/vraag
Die erkenning herken ik wel, er is inderdaad een grote vraag naar erkenning, ik kan dan

niet blijven geven, moet ik dan gewoon stoppen?

Zolang jij liefde voelt voor die ander en de liefde kan geven dient de ander te oefenen
met dat dat genoeg is. Als je iemand ontmoet zeggen: ‘Oh ik ben dol op je'. Die kleine
dingen, het gaat niet om in al die finesses erkenning te geven, iemand is meer dan zijn
perfecte ik. Dat bestaat niet eens, maar als iemand steeds maar complimenten wil over
wat iemand doet, dan is iemand zijn eigen miskenning aan het aankleden met jou en dat
is niet de bedoeling. Iemand moet zelf in het reine komen met waar hij zichzelf miskent.
Want als je oké bent met wat je doet, heb je niet het surplus van de wereld nodig naar
jou toe.
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Natuurlijk weet ik dat we in een maatschappij leven waar de jus is de erkenning aan
elkaar geven, maar in wezen is het een zoethoudertje, want waar het om gaat is dat je in
vrede leeft met jezelf als een vanzelfsprekendheid waardoor die ander ook

vanzelfsprekend zichzelf is in jouw omgeving.

Mensen die met zichzelf in het reine zijn vergeten anderen te erkennen, niet omdat ze
die ander niet fantastisch vinden en niet van die ander houden, maar ze zijn niet meer
bezig met zichzelf te erkennen, dus dan moet je op de gedachte komen dat je een ander
moet erkennen. Dat wordt een mentale actie, daar moet je je best ineens voor doen,
terwijl je bent al iemand aan het erkennen omdat je iemand in je hart meedraagt, daar
zit de erkenning in. Echter, we leven in een cultuur waarin verwacht wordt dat je
voortdurend erkenning geeft in woord en daad. Terwijl je gevoel van iemand te houden is
de erkenning. Het klinkt heel raar, we zijn zo niet opgevoed, maar in feite als je in jezelf
rust en je houdt van mensen is dat genoeg. Want anders ben je miskenning aan het
pamperen of ben je hoogmoed en macht aan het sussen. Even zwart-wit. Dat je van

iemand houdt, dat is waar het om gaat.

Als je zegt: ik heb het gevoel dat ik haast niet meer van mijn broer kan houden, het is
niet dat ik niet meer van hem kan houden, maar de pijn heeft de liefde ingekluisterd.

Dus op het houden van (wat er van nature is want anders incarneer je niet bij elkaar zo
nabij als lering naar elkaar toe) daar zit zoveel pijnbelasting op, dat je de liefde niet meer
kan voelen. De kunst is van mensen te blijven houden die je pijn gedaan hebben en dat

is een werk op zich.
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