
 

Welkom bij de Nieuwjaarsboodschap voor 2025. 
Door Marieke de Vrij

Vele onzekerheden zullen zich tonen ten aanzien van processen met 
een langer verloop. Veel mensen zullen zich onthand weten op basis van 

onwetendheidsgedrag. 
De mens maakt opgang naar een hoger bewustzijnsniveau en -ervaring. 
Echter, deze ervaring lijkt zich niet zomaar te settelen in de mens zelf.  
De aangeraaktheden van divers niveau raken het bewustzijnsveld van 

mensen en de mensheid als geheel. Met als gevolg dat in de opwaardering 
van bewustzijn die behoeftigd/nodig is voor een periode die voor ons 

ligt, te weinig mensen zich al wezenlijk geheel toegankelijk verklaren voor 
beoefening van dat wat hen aandoet. Met andere woorden, men staat bloot 
aan energie en velden van zaken die tot bewustzijnsvergroting aanleiding 
dienen te geven. Maar vooralsnog schept dit geen innerlijk zekere basis in 
hen over het hoe en het wat, wat noodzakelijk is ten aanzien van dat wat 

verbeteringskrachtigheid verdiend.  
Met andere woorden ingegeven, de mens raakt vermoeid van in afwachting 
zijn van verbeteringsgrond en welke bijdrage hij of zij specifiek daarin kan 
maken. Afwachten verduren op ingevingen die elders ontstaan valt zwaar. 

De mens zou zelf meer aan het roer willen staan ten aanzien van de uitkomst 
van zaken die vooralsnog geen uitkomst bieden.  

De afhankelijkheid van grotere processen die men zelf gewaar is, met 
een tekort aan zelfuitoefeningskracht hierin, maakt dat velen vervallen 
in stilzwijgen en te weinig staan in dat wat zij wezenlijk hadden willen 

beoefenen als dat wat opluchting schept. Het fluisterzachte spreken naar 
zichzelf toe ter bemoediging, ter ondersteuning van dat waar men te 

onbekend mee is, is wat een mens alleen innerlijk zelfstandig tot zichzelf 
kan doen. Want bij een tekort aan zelfbemoediging raakt men te makkelijk 

verzeild in algemeenheden die men wel kan herbenoemen omdat men 
ze reeds beluisterd heeft of zelf bedacht heeft, maar dit biedt nog geen 
uitkomst van het hoe en het waarom zaken zich werkelijk anders dienen 
te gaan aftekenen. Wie daarom toch lijdt aan een bepaalde mate van 

verbijstering dient zichzelf tot rust te manen om naar beste kunnen het eigen 
proces hierin serieus te nemen en van moed te voorzien.



 

Het mooie is als je in staat bent belangeloze liefde te verspreiden naar 
plaatsen die jou dierbaar zijn of die in je gedachten opkomen, alsook 

intermenselijk naar anderen toe dagelijks weer. Dan ben je namelijk wel één 
van de ondersteunende factoren die uiteindelijk helpen om zaken van de 

lange adem tot de juiste koerswijze te bewegen. 
Zo verzaak niet, vanuit persoonlijk belang, om dit te gaan 

vertegenwoordigen, doe het naar beste kunnen in het besef dat wat jij 
betekent, betekenis achterlaat bij anderen. 

In het hebben van een lange adem voordat verbeteringen zichtbaar worden 
wereldwijd, op onderwerpen die ons allen aangaan, verdient het veld dat 

de verbroedering, de verzustering, de gezamenlijkheid, het ervaren in alles 
waar we doorheen gaan, dat deze wederwaardigheden benoemd kunnen 

worden in de nabijheid van anderen. Want wie een warm betrokken klimaat 
weet te scheppen en daarmee uithoudingsvermogen creëert,  

is in staat zowel privé- als werk-gericht zaken naar behoren te veroorzaken. 
Sterker nog, om ten bate van de koerswijziging die in algemene zin nodig is 

om wereldbewustzijn en wereldburgerschap werkelijk te creëren,  
dat men daarvoor ook de ingevingen persoonlijk ontvangt en naar beste 
kunnen zelf kan vertolken. Ik wil hierbij ook graag wijzen op het boekje 
‘Vrede en wereldburgerschap’ dat al lang geleden bij Stichting De Vrije 

Mare uitgegeven is en waar citaten in staan vanuit allerlei inspiraties door 
mij vrijgegeven over hoe vrede en wereldburgerschap gestalte krijgt in 

nabije en verder aangelegen zaken. Omdat alles wat een mens in zichzelf 
weet te vertegenwoordigen ook zelfbewustzijn brengt bij anderen in 

vertegenwoordiging daarvan.

Als laatste, het lijkt alsof deze nieuwjaarsboodschap weinig bemoediging 
in zich heeft. Echter, bemoediging ligt in het speelveld van interactie, van 

omgangskunde met elkaar, van intentie tot verbetering daarin, tot versterking 
van dialoog, niet alleen als oproep daartoe maar ook als vormgever 

daarvan. Het geeft bemoediging om mensen extra warm betrokken te 
benaderen. Om kinderen en opgroeiende jongeren te omgeven met warme 

betrokkenheid en liefde, waardoor het klimaat waarmee jij liefde schenkt 
het scheppende vermogen overdraagt van liefdesvergroting. Waardoor 
kinderen en jongvolwassenen zich niet depressief gaan gedragen, want 
wie in de omhulling staat van de ander of zelfs de omhulling ervaart van 


