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Samenvatting

In de wereld gebeurt veel rondom oorlogen en conflicten. Dit stemt over het algemeen
tot somberheid of is er toch licht aan de horizon? Kunnen wij zelf iets doen? In dit artikel
wordt de mens aangespoord de natuurlijke omgang met de aarde te herstellen en de

doorleving van de eigen emotionele processen en liefde centraal te stellen.

Inspiratie

De mens is afgedwaald van natuurlijk leven en natuurlijke omgang met de
aarde zelf, met de natuurrijken en de dieren. Er is weinig besef voor het
natuurlijk welzijn van de aarde. Er is al vaker op gewezen dat de wateren op
onze planeet een enorm connectieniveau hebben met de gevoelswereld van de
mensheid. De onnatuurlijkheid in de omgang met de Aarde maakt dat er
verschuivingen plaats gaan vinden ten bate van het herstel van de Aarde en
dierlijk leven en het menselijk leven omdat we indirect door de natuur geholpen
worden natuurlijk leven hoog serieus te achten.

Al die erupties in de emotievelden in de mensheid, maar ook de oorlogszucht,
de discriminatiezucht, fascisme en al die zaken die daarin geactiveerd worden
die de menslievendheid in de weg staan, krijgen een vertolking door de Aarde
zelf die ernaar hunkert dat natuurlijk welzijn hersteld wordt. De gevoelswereld
van mensen waar weinig bewustzijn is voor zelfherstel van het natuurlijke ik,
en voor het belang van menslievendheid heeft grote impact op onze planeet

aarde en op onze omgang met elkaar/met onze maatschappij.

Instroom van hogere energieén

We leven in een tijd, waarin vanuit de Onstoffelijke Wereld en ook vanuit de Kosmos
steeds hogere energie naar de aarde wordt gebracht om de aarde te ondersteunen voor
zelfherstel. De aarde zelf is altijd gericht op herstel van het welzijn van de natuur, het
dierlijk leven en het menselijk leven. Zo nodig kunnen er verschuivingen plaats gaan
vinden ten bate van dit herstel, zoals vaker is voorgekomen. Indirect wordt de mens dan

door de aarde aangespoord om natuurlijk leven heel serieus te nemen. Die hele hoge
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energievelden raken ook de mensen aan en nodigen uit liefde vrij te geven, want dat

wordt vanuit de Kosmos gewoon bemiddeld naar velden waar dat nodig is.

Doorleving van eigen emotionele processen. Liefde centraal stellen.

Overal waar wij bewust in onze eigen gevoelswereld ervoor kiezen om onszelf en elkaar
te helpen om in het reine te komen met wat we meegemaakt hebben, daar kunnen we
weer in ons natuurlijke ik vallen en natuurlijk functioneren. (Daarom zijn er ook zoveel
bewustzijnswerkers actief geworden de laatste twintig jaar). Dan gaan we met mensen
en met de natuur om op voet van gelijkheid in plaats van erboven te gaan staan en leren
we de liefde steeds weer centraal te stellen.

Dat is de energie waarmee herstel uitgelokt wordt.

Gevolgen van gebrek aan zelfontwikkeling

Iedereen die weigert om die zelfontwikkeling aan te gaan, en de klep op het
onderbewustzijn alsmaar dicht houdt, wordt ook aangeraakt door de instromende hoge
energieén, waardoor die kleppen van het onderbewustzijn toch steeds meer worden
opengezet. Dat veroorzaakt erupties in hun emotievelden, die zij vanuit dat
onderbewustzijnsveld niet uit zichzelf kunnen coachen. In het collectief veld draagt dat
bij aan de activering van al die zaken die de menslievendheid in de weg staan, zoals het
oppoppen van machtsstructuren, discriminatiezucht, oorlogszucht, fascisme.

Wanneer wij dan in het tumult meereizen van afwijzing van dit en dat, en ons hart niet
open houden, dan zorgen we zelf dat we allemaal depressief worden en het niet meer
zien zitten, dan ga je mee in die massa en in dat veld van destructie.

En ons ervan afkeren, niets doen en toekijken ook daar word je echt depressief van.

Hoe blijf je in balans?

Hoe houden we ons hart open en blijven we liefde vrijgeven?

Dat houdt ons gemoed hoog en in de stroom van liefdesenergie die vanuit de kosmos
gewoon wordt bemiddeld naar velden waar dat nodig is. De opgave is om bewust een
bijdrage te geven die bij jou past en wat jij kan doen. Dat stemt positief.

Dus doe naar beste kunnen, ook in het kleine, dat wat je wél kunt bijdragen.

Het is heel belangrijk om daar nu je aandacht op te zetten.
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